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İlk buluşmada 
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Bakış açısıyla mest eder: 
DİLAN BOZYEL 


Bİ MEKAN 


Türk kahvesinin en iyi 
5 adresi 


KOKUSU YETER 


Kahve tutkunları için hediye rehberi 


INSTAGRAM'DA #BİKAHVEBİKEYIF ETİKETİYLE BİZİ KAHVE KEYFİNE ORTAK ETMEYİ UNUTMA! 


İlk buluşmada hangi kahveyi içmeli? 


İlk buluşma... Belki de günlerdir bunun hayalini kuruyor ve haklı olarak kusursuz olmasını diliyorsunuz. 
Sonunda ilk buluşma için bir kahve planı yaptınız, peki sonra? Sipariş verdiğiniz kahvelerin karakterinizi yansıttığını biliyor musunuz? Buluştuğunuz kişi eğer Mocha sipariş verirse uzak durun ama Cappucino sipariş ederse işte aradığınız aşk tam karşınızda duruyor demektir. İşte ilk buluşmada karakterleri ele veren kahvelerin anlamları... 


Fotoğraf: bikahvebikeyif 


LATTE MOCHA FRAPPUCCINO 

Kararsızdır. Aşık olmayı sever. Hırslı ve 

Arka planda kalmayı Sevecen, doğal ve enerjiktirler. 

seven, sakin ve ilişkide baştan çıkarıcıdır. Kendilerini kontrol 

daha çok destekleyici Kendilerini uzun edebilecek aklı 

olan taraftır. vadeli bir ilişkiye başında bir partnere adamları oldukça minnet duyarlar. 

CAPPUCINO zordur. 

ey CHAI TEA LATTE GİREMEZ 

Ancak onların ilişkisi Stres ve Sorumlu, iddialı ve agresif olma 

içine dahil olmak için kaygılıdırlar. eğilimindedir. 

biraz çaba gerekiyor. İlişki içerisinde Romantik yönlerini ortaya utangaç olabilirler. çıkarmak için onları tatlı dille 


kandırmak gerekiyor.. 


li 


Fotoğraf: eatingbirgiöseleonn 


Kabul, dilediğimiz zaman gidip istediğimiz bir kahveyi alabiliriz ama ya en olmadık zamanda, bir kış gecesi canımız Pumpkin Spice Latte çekerse? 
İşte bu tarif, gece - gündüz ayırt etmeden, canı her Pumpkin Spice Latte çektiğinde bir koşu mutfağa gidip, kendi kahvesini yapmak isteyen, evinin baristası kahvesever için geliyor. 


NELERE İHTİYACIMIZ VAR? 
1su bardağı süt 

2 yemek kaşığı haşlanmış bal kabağı 
püresi 

1tatlı kaşığı vanilya şurubu 

2 shot espresso veya 1 fincan kahve 


SÜSLEME İÇİN 
Krema 

Toz Tarçın 

Toz Zencefil, 
Hindistan cevizi 
Toz Karanfil 


Sıradaki kahve, kendi kahvesini yapmak isteyen, evinin baristası kahveseverler için geliyor. 


NASIL YAPIYORUZ?. 

Ufak bir sos tavasına bal kabağı şurubunu, blenderdan geçirilen bal kabağı püresini ekleyip yaklaşık 2 -3 dakika kadar pişiriyoruz. Ayrı bir kapta sütü, vanilya şurubu eşliğinde kaynatmadan ısıtıyoruz. 
Hazırladığımız bal kabağı karışımına sütlü vanilyalı karışımı ilave edip blenderdan 


geçiriyoruz. Aynı karışıma kahveyi ekleyip son bir kez blenderdan geçirdikten sonra bardaklara alıyoruz. Üzerine bir kaşık krema ekleyip, baharatlar ile süslüyoruz. 


fotoğraf: stocksnap.io 


YARATICILIĞIN SINIRSIZLIĞI 
TUHAF KORKU HİKAYELERİ 


Korku hikayeleriyle aranız nasıldır? Paranormal olaylar, gerçeği ile ayırt edilemeyen o uyku kaçıran hikayeler... 
Kulağa oldukça ürpertici geliyor değil mi? Fakat korkmayın! Çünkü şu sıralar yeni kitabı Av: Tuhaf Hikayeler eşliğinde raflarda yerini alan Yurdagül Şahin ile işin mutfağına girdik. Bu hikayeler nasıl çıkıyor bir bir 


sorguladık. 


Korku hikayeleri sevenler aslında isminize ve hikayelerinize oldukça aşina. Ancak yazar kimliğinizi bir kenara bıraktığımızda Yurdagül Şahin kimdir? 

Sadece korku hikâyeleri yazmıyorum. Yazmayı seviyorum ve yazının her türünü deniyorum. Örneğin, kral kelebeklerinin göç yolculuğunu anlattığım Yönbulucu isminde bir çocuk romanım da var. Yazar kimliğimi bir kenara bırakırsak mühendisim, ODTÜ Kimya mühendisliği bölümünü bitirdim. Uzun süre bilgi işlem sektöründe çalıştım. Çok iyi bir okurum. 
Yazmaktan yorulduğumda okuyarak, okumaktan yorulduğumda yazarak dinlenirim. Aynı zamanda bir sinema tutkunuyum. karakterlerle, kurguladığım dünyalarda kaybolmadığım zamanlarda ailemle, dostlarımla olmayı, gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. 


Nasıl çıkıyor bu ürpetici hikayaler? Tamamen kurgu mu? 

Aslında yaratma sürecimi anlatmam biraz zor. Kitaba ismini veren Av öyküsü ilk paragraftan başlayarak akmış, kendini kendini yazdırmış, tamamlanıncaya kadar da başka hiç bir şey yapmama, uyumama dahi izin vermemiş bir öyküdür. “Asansör” ve “Sıra Dışı Bir Toplantı” öyküleri ise baştan sona olay örgüsünü kurguladığım, sonunu belirleyip o sona doğru paragraf paragraf ilerleyerek tamamladığım öykülerdendir. Kısacası yazdığım her hikâyenin bir de yazılış öyküsü var. Genel olarak ilham gelmesini beklemeden her gün düzenli olarak yazmaya çalışırım. Yazmak bir öğrenme süreci benim için aynı zamanda, yazdığım konuya göre inceleme yapar, araştırırım. 


Röportaj: İmge BALIK İNCESOY imge(dbikahvebikeyif.com 


Av: Tuhaf Korku Hikâyeleri okuyucuya neler vadediyor? 

Hayal gücünün, yaratıcılığın sınırsızlığına şaşarak, farklı, doyumsuz bir okuma deneyimi yaşamak isteyenlerin kitabı Av-Tuhaf Korku Hikâyeleri. 
Çağdaş edebiyat normlarına göre yazılmış, kesinlikle bize ait, içimizden ve günümüzden, derinlikli hikâyelerin yalın, sinematik ve sürükleyici bir dille anlatıldığı, etkileyici, sarsıcı bir kitap. Salt ürpertiler, heyecanlar, gerilimler ve karabasanlar dağıttığı için değil, bunların aracılığıyla dolaylı ya da dolaysız bir şekilde insanı, toplumsal tedirginlikleri, korkuları deştiği ve simgelediği için de okunmalı. Av, aynı zamanda okura çok katmanlı okuma vadediyor ve okuyucuyla arasındaki etkileşime, her okura göre yeniden yaratıyor kendini. Dileyen derin alt metinlere odaklanır, felsefi çözümlemelere göre okur, dileyen tüm öykülerin ortak izleği korku ve gerilime bırakır, heyecanla bilinmeyen, tuhaf dünyalara sürüklenir, dileyen okur da edebi anlamlara açar sayfaları, kimi detümünün hazzına bırakır kendini. 


Türkiye'de neden çok fazla korku hikayeleri özellikle de iyi korku filmleri çıkmıyor? 

2009 yılından beri korku edebiyatıyla ilgileniyorum 
ve ilgilendiğim dönemden bugüne sayıları az da olsa korku edebiyatına gönül vermiş, bu alanda çalışmalarına devam eden, ciddi üretim yapan yazarlar tanıyorum. Korku edebiyatı, korku sineması ağırlıklı podcast / yayın yapan Gerisi Hikâye; kurulduğu günden bugüne Türkiye'nin fantastik, bilimkurgu ve korku sanat türlerini bilinir kılma, gelişmesi konusunda katkı sağlayan ve sağlamaya devam eden FABİSAD; edebiyatın bu türlerine gönül vermiş kişileri bir arada toplayan Kayıp Rıhtım, tüm bu çabaları çok olumlu buluyorum ve gelecekten umutluyum. İyi film için iyi senaryo gerektiğini düşünüyorum, yerli korku edebiyatı belli bir seviyeye geldiğinde bunun sinemaya da olumlu yansıyacağına inanıyorum. 


KISA 
KISA... 


Çocukluğuna döndüğünde kulağına gelen ilk ses? 
Ses yok, olağanüstü bir sessizlik var. 


Senin içinmükemmel bir gün nasıl başlar? 
Sevdiklerim ve ben sağlıklıysak, nefes alıyorsak günün mükemmel başlaması için yeter. 


Basit yaşamak mı yoksa detaycı ve karmaşık yaşamak mı? 

Hayatımın önemli bir bölümünü yazmaya ayırıyorum. Bu soruya şöyle yanıt vereyim, yazarken detaycı ve karmaşık, yaşarken basit. 


Bir süper gücün olsaydı, ne olsun isterdin? 
İnsanların yüreklerinde iyiliğe, hoşgörüye ve sevgiye daha çok yer açar, tüm kötülükleri edebiyata bırakırdım. 


Bu korku hikayelerini beyaz perdeye taşıma düşünceniz var mı? 

Öyküleri yazarken beyaz perdeye taşımak gibi bir düşüncem yoktu ama okurlarımdan Black Mirror dizisi formatında, her bölümde AV kitabımdan bir hikâyenin yer alacağı, 45-60 dakikadan oluşacak fantastik- çarpıcı bir dizi olabileceği yönünde çok fazla yorumlar aldım. 
Bazı öykülerim için festival filmi tadında diyenler de oldu. Okurlarımın yorumları benim için çok değerli. Ben de neden olmasın diye düşünmeye başladım. 


Yerli korku edebiyatı belli bir seviyeye 


geldiğinde bu sinemaya da yansıyacak 


Şehirde kendini en keyifli hissettiğin noktalar? 
İnsanlar, araçlar, ucube yapılarla kirletilmemiş, tarih dolu her köşesinde kendimi iyi hissediyorum. 


En sevdiğin kahve? 
Yanında bir parça bitter çikolatayla sade Türk kahvesi. 


Son günlerde keşfettiğin en yeni mekan? Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi 2007'de uçak kazasında kaybettikleri oğulları, değerli bilim adamı Özgen Berkol Doğan anısına, 
ailesinin Caferağa Mh. Safa sk. No: 20 
Kadıköy'de açtığı, Türkiye'nin ilk bilimkurgu kütüphanesi. Ayrıca edebiyat, bilim gibi alanlarda söyleşiler düzenleniyor, atölyeler de yapılıyor. Kitap, dostluk kokan, sıcak, huzurlu bir yer. 


BİKEYİF 


Kahvenin gerek ruhta, gerekse damakta bıraktığı lezzeti ne kadar sevdiğimizi hep söyleriz. Bahçede, balkonda ya da kafede yanında nefis bir tat, bir de hoş sohbet... Daha ne isteriz ki? Kahvenin yanında tatlılar süper gidiyor, bunda tamamız ama kahvenin en iyi arkadaşı sizce hangisi? 


Çayla müthiş bir ikili olan bu arkadaş, kahve ile de listemize 5 numaradan giriş yapmayı başardı. Çaya batırıldıktan sonra yemeye çalışmak, dünyanın en saf en temiz riskini almakla eş değer olsa da kahve ile daha seviyeli bir ilişkileri olduğu söylenebilir. Rakiplerinin arasında ulaşılması en kolay olması nedeniyle de sıkça tercih edilebilir. 


Üzeri toz şekerle kaplandığı zaman daha havalı olduğu algısı tüm anneler üzerinde hakim olan bu kurabişi hemen hemen tüm anneler bunu önümüze koymuştur. 
Meğer bu kurabiyeler bayatladığında kahveyle harika gidiyorlarmış. Nasıl bir sihri varsa taze tazeyken ayrı, bayatken ayrı bir keyifle yeniyor. 


Yazı: Uluç İNCESOY 


İçerisindeki badem parçacıkları bilinmeyen bir sözlükte heyecan kelimesinin karşılığı olabilir. Üzerinde yer alan pudra şekeri, sert kahvemizi yumuşatan yegâne etken rolünü ustaca üstlenirken bize ise sadece bu arkadaşı layığıyla harcamak/gömmek/iç etmek/boğmak (bu işleme her ne diyorsanız o) kalıyor. 


02 
BISCOTTI 


Kahveyle en çok eşleşen, adeta kahve için yaratılmış, eşsiz benzersiz bir parça, bir sanat eseri, evet evet sanat eseri ... 
Kafeinsiz bir biscotti düşünülemeyeceği gibi,tüm boşlukları kafeinle dolmuş bir biscotti kadar güzel bir şey varsa odatüm boşlukları kafeinle dolmuş iki biscottidir. 
0) 1 Kahveye batırılıp ağza götürülene kadar geçen süre sabır sınırı olarak tabir 

p edilebilir. 
Ç İ K O L A T A L I Malzemelerimiz; bir adet çikolatalı gofret, bir bardak haşıl haşıldan biraz soğuk damak G O F R E T yakmasa da dilimizi hafif tahriş edecek kadar 


sıcaklıkta olan filtre kahve. 


Şimdi vereceğimiz tarifi kesinlikle evde Adım -1 Kahveden birkaç yudum alınarak denemeyin. Melatonin, seratonin, endorfin birazdan yaşanacak şölene zemin hazırlamış patlaması yaşayacağınızın garantisini vermenin oluyoruz. 


Adım -2 Gofretten büyük bir ısırık alıyoruz, (ama hemen çiğneyip yutmuyoruz) 


yanı sıra bitimiyle birlikte bir boşluğa düşeceğiniz de bir o kadar kesin. 


Adım -3 Gofret ağzımızda erimeye geçmişken filtre kahveden daha büyük bir yudum alıyoruz 


Adım -4 Gofret ağzımızda bir anda eriyerek dünyanın en güzel sıcak çikolatası tadına sahip müthiş bir kahveye dönüşüveriyor. 


Adım -5 Damağınız bu tadı algılayıp yediğinizin ne olduğunu size söyleyene kadar bu şölen çoktan bitmiş oluyor. 


CEM OZAN SEDA ZAFER ÖZKAN 
YILMAZ GUVEN SAKAN ALGÖZ UĞUR 


P ki RS ği 
Bananvro YAA 
CEM YILMAZ KIVANÇ BAAUÖNÜ 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BIKAHVEBİSOKBET 


Bakış açısıyla mest eder: DİLAN BOZYEL 


Bir bakışı, bir kelimesi ile mest eden, ilham veren kadınlara bayılıyoruz! Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel de bize her daim çektiği fotoğraflarla, yatarıcı bakış açısıyla ilham veren o başarılı kadınlardan. Hal böyle olunca, Dilan ile bu kez fotoğraf dünyasını değil, hayatın tam da ortasında onu keyiflendiren, kızdıran anları konuştuk. 


Çocukluğuna dair hatırladığın ilk kare? 
Siyah beyaz televizyonumuz ve yanındaki saksılardaki mor menekşeler. 


Eğer hayatta bir şeyleri değiştirme şansın olsaydı, ilk neyi değiştirirdin? 

Bilmiyorum. Her şeyden hem memnunum hem her şeyi değiştirmek istediğim oluyor. 


Bu aralar nasıl bir ruh hali içerisindesin? 
Sonbahar kış. Ama melankolik değil. Sakin ve acele etmiyorum. Bir de kalın yelek, hırka giyiyorum. 


Son yıllarda dünyada yaşananlar içinde en çok neler seni sinirlendiriyor? 

Hiçbir şey sinirlendirmiyor. Kontrolüm dışında olan şeylerin sinirimi bozmasına izin vermiyorum. Vardır bir nedeni diyor ve sakince izliyorum. 


Röportaj: İmge BALIK İNCESOY Fotoğraflar: Dilan Bozyel Instagram 


Dilan Bozyel şu sıralar hangi projeler üzerinde çalışıyor? 

Aylık dergi yazılarımı teslim ettiğim haftamdayım. Yazıp çiziyorum bolca, çekimler var keyifli keyifli. Çekimleri tamamlanmış sosyal sorumluluk projeleri var duyuru dönemine geçecek, bir de onları bekliyorum. 


En sevdiğin kahve? 

Yumuşak bir french press tercih edebilirim. Ama gün içinde sade Türk kahvesi de içebilirim. Dışardaysam americano ya da acelem varsa espresso ile oyalayabilirim kendimi. Kahve gurmesi değil de kahveseverim çünkü. 


Senin için mükemmel bir gün nasıl başlar? 
Sağlıkla uyanabildiğim her sabah şeklinde başlar. 


Sana hangi kahve dükkanların da rastlama ihtimalimiz var? 
Enaz tercih edilen kahve dükkanlarında rastlayabilirsiniz, rastlamamanız için de isimlerini gizliyorum. Sakin ve yalnız kahve molalarımı seviyorum (Gülüyor). 


Son günlerde keşfettiğin en yeni mekan? 

Pek yeniye açık biri değilim mekan konusunda. Güvenilir, rahat, sakin yerleri tercih ediyorum yıllardır. Arada sırada nadiren fotoğraflarını görüp gidip bir bakayım diyor sonra da unutuyorum. Bu aralar Kurtuluş'ta öyle birkaç yer belirledim ama büyük ihtimalle aklımdan çıkar birkaç güne. 


Bilmediğimiz, gizli yeteneklerin neler? 
Varsa niye söyleyeyim madem gizliyse? (Gülüyor). 


Bir süper gücün olsaydı bunun ne olmasını isterdin? 

Oradan oraya hop hop ışınlanarak ya da bir anda huuuuf! diye belirerek yer değiştirebilmek isterdim. Annemi, babamı, kardeşlerlerimi özlediğimde küt diye yanlarına gidebilmek gibi. Ya da kahve içmek için bir sabah vakti Paris'te sevdiğim bir cafeye hoop diye gidebilmek gibi. Öf ne güzel bir süpergüç olurdu bu. Bencil bir güç ama olsun (Gülüyor). 
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YÖNETMEN ONUR SAYLAK 


AY YAPIM ve b. .t ARTS 
BAKAN GÜNDAY'IN “BANA” sa ovum 


AHMET MÜMTAZ TAYLAN, HAYAT VAN ECK, TURGUT TUNÇALE, TANKUT YILDIZ, TUBA BÜYÜKÜSTÜN, “ KAĞAN ULUCA, AHMET MELİN YILMAZ, UĞUR ARSLAN, PERVİN BAĞDAT, LARA AYSAL sur ESMA KESKİN ers SEDA YALMAZ ven ip EEMGİZ OLTAV, SEDEF ÖZARIKMAN nc TAMER BAŞARAN a rn BİLEK AYAZTUMA, AYKUT ATÂZTONA 

May sar M. CAN EROL ise vw ENGİN ALTINTAŞ UYGUR YİĞİT ALİ AGA nini vs FEZA ÇALDIRAN çur ZİYA CEMRE KUTUĞAY pe KEREM ÇATAY, yu HAKAN GÜNDAY, ONUR SAYLAK, DOĞU YASAN AKAL res ONUN SAYLAK 


ayyapım ibit 


Tatil Enerjisi İsteyene... 
İki haftalık sömestrde çocukları unutmayan mönüsü ile Gloria 
Jean's Coffees, yarıyıl tatili için enerji dolu lezzetler sunuyor. 
'Marshmallowlu Sıcak Çikolata", ılık süt ve süt kremasından oluşan 'Babycino' ya da karamel, vanilya, çilek gibi şurupların eklenebildiği 'Minicino'yla arkadaş buluşmalarını ve aile gezmelerini tatlandıran yarıyıl tatilcilerinin favorisi olacak. 


Işıltılı Ve Pürüzsüz 
Ürünlerinin ambalaj tasarımları ile dikkat çeken, her ürünü ile vazgeçilmez marka haline gelen 
The Balm, aydınlatıcı koleksiyonuna bir yeni renk daha ekledi. Bonnie-Lou 
Manizer cilt tonuna göre allık, aydınlatıcı ya da far olarak kullanılabiliyor. 


Shea Serisi Sanat Objesine Dönüştü L'Occitane, dünyanın çizgilerle en iyi hikayelerini tasarlayan Rifle Paper Co ile bir araya geldi ve Shea Ürün serisini birer sanat eseri haline dönüştürdü. 
Ufak seyahat boy ürünleri ve çantaları Shea fındığı, çiçeği ve yapraklarından ilham alarak yeniden şekillendi ve bittikten sonra kullanmak isteyeceğiniz harikulade kutular ortaya çıkarıldı. 


Dikkat Çeken Dudaklar 4 


İleri teknoloji makyaj, yüz ve vücut bakımı ürünleriyle her yaştan 


kadının güzellik ihtiyaçlarına yanıt veren İtalyan profesyonel maky: markası KIKO Milano dudakların ön planda olduğu makyajlara ilh: l 


e V 


Li m *" 


kaynağı oluyor. Geniş renk yelpazesine sahip, farklı ürün seçenek iletüm makyaj severlerin beklentilerine yanıt veriyor. 


Şimdi Trend Parıltı 

Koton Beauty son zamanların trendi parıltılı, göz alıcı, renk değiştiren kıyafet ve aksesuar modasını 'Digital Ice” serisi ile makyaja uyarlıyor. Seride aydınlatıcı pudra, ışıl ışıl göz farları, unicorn lip gloss ve parıltılı ojeler yer alıyor. 
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Sergio Ramos'a özel Ayakkabı 
Nike, son dakika gollerinin aranılan oyuncusu Sergio Ramos'a özel ürettiği kramponları tanıttı. Bugüne kadar Ronaldinho, Totti ve Pirlo gibi özel sporcular için özel tasarlanan Tiempo kramponları, sayısız başarıya imza atan Ramos'a özel olarak üretildi. Ayakkabı, markanın web sitesinde ve belirli mağazalarında 4 bin çift olarak satışa sunulacak. 


Soğuk Havalara OKKA'lı Kahve 


Her mevsim ve günün her saatinde içilebilen Türk kahvesinin geleneksel lezzetini sunan Arzum OKKA Minio, kış mevsimi boyunca yine en keyifli anlarınıza ortak olacak. Akıllı pişirme sensörü sayesinde başında beklemeden, tek seferde dört fincana kadar kahve pişirebiliyor. 


İçinizi Isıtacak 


Levi's montlar, her yaşa ve her zevke uygun farklı renk alternatifleriyle bu kışın da vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Farklı renk alternatifleri bulunan montlar, hem kadınlar hem de erkekler için Levi's© tarzını yansıtan modelleriyle kıyafetlerinizin en büyük tamamlayıcısı oluyor. 


Pazartesi Sendromuna Karşı Mutlu Kahve Keyfi Her pazartesi McDonald's, pazartesileri kahve günü ilan ediyor. Haftanın ilk kahveler bizden! 
gününde, ofis yolu gözünde büyüyenler, gün boyu uykusuzluk Filtre kahveniz çeken ve asık suratla gezen pazartesi mağdurlarının ilk durağı artık McDonald's olacak. İyi hissettiren anların adresi olan marka, özenle seçilmiş yüzde 100 Arabica çekirdeklerinden hazırlanan nefis filtre kahvesini pazartesi günleri misafirlerine ücretsiz ikram ediyor. 


ikramımızdır. 
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ANGEL OLSEN mazzuzum 
A O MORHEA 
MENEM GR1S5 IN ALRPORTS 
JOSE GONZALEZ mazuum 
MA (UN GB IN 
KING KRUÜLE MarTIN KOHLSTEDT 
MA 5 MMING © LAMBERT 
SYLVAN E S5 S5 0 uzum 


Canım Ben De Oradaydım... 


Yeni bir coğrafya görmek için çalışmak fikrine son derece yakın olanlardanım. Yeni yerler görmek gibisi yok. Başka 


ülkelerin hiç görmediğim şehirlerini gezmek, bir daha görme 


ihtimalimin neredeyse hiç olmadığı insanlarla iletişim kurmak hep iyi gelmiştir bana. Yolculuğa başlamadan önceki hazırlık, yeni yerler, yeni tatlar falan hep güzel heyecanlar bunlar. 


Mert Ergül 


mertergul&gmail.com 
(©) merto 


Özellikle de bir başıma gitmek hep iyi gelmiştir. Gelmiştir 


gelmesine de şu şey konusu var... 


Fotoğrafımı kim çekecek? Hep selfie mi, yok artık! 


Hikâyenin başına döneyim izninizle. Ben de sütten çıkma ak kaşık değilim, dürüst olayım. 
Tanıyanlar bilir, hatırı sayılır derecede Instagram kullanan biriyimdir. Haliyle seyahate çıkınca da bol bol fotoğraf çekerim, sosyal medyadan da paylaşırım. Gittim de yemedim, geçtim de görmedim dememek gayemiz. Fotoğrafların altına yorumlar, yorumlar... 'Ay canım benim, bak sana bir yer söyleyeyim'ler havalarda uçuşur. Yorum üzerine yorum. Ama dikkat edelim lütfen, bu kısmı önemli; YORUM' diyorum. N'oluyoruz tatlı kuşum, geçen hafta çok hastaydım bir çorba önereydin ya? Yemezler o churros'ları bir tanem! :) Bir kendini gösterme çabaları, bir 'canım ben de geziyorumculuk” Kimin sosyal medya profilinde, kimden rol çalıyorsun pardon? Efendi gibi özel mesajla önerisinde bulunanı tenzih ediyorum, kalp kırmayalım tabi. 


Gelelim yazımın başında bahsettiğim noktaya. 
Yol arkadaşlarını iyi seçmek birçok nedenden ötürü önemli, şimdi herkesin bildiğini listeleyerek zamanınızı almanın anlamı yok elbette. Direkt konuya giriyorum; birlikte seyahat etmekten hiç haz etmediğim bir tip varsa o da blogger edalarıyla seni maaşlı fotoğrafçısı gibi kullananıdır. Işığı burama al, Eiffel'i şurama ver diye diye pozdan poza helâk eder insanı. Hayırdır, kendine gel! Daha dün asansörün aynasında tek elinle, Allah ne verdiyse çeken sen değil miydin yoksa benzetiyor muyum? E sorarlar adama, kim Kardashian balım? Bana basit esprilerle sarcasm yaptırmayın, ne olur! Yukarıda bahsettiğim modelleri aratmayacak nicelerinden bahsederdim keyifle ancak tanışmamıza vesile olan ilk yazımda ilk intibamı yazının sonuna şöyle efendilikle bırakmayı tercih ediyorum. :) 
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TÜRK KAHVESİ 


TÜRK 
KAHVESİNİN 
EN İYİ 

5 

ADRESİ 


Şark Kahvesi 


Yolunuz Kapalı Çarşı'ya 

düşerse Şark kahvesine uğramadan asla dönmeyin. Otantik yapısıyla 1958 yılından bu yana kahveseverlere hizmet veren Şark Kahvesi, turistlerin e uğrak noktası. 
Kum ateşinde hazırlanan Türk kahvesine ba-yı-la-cak-sı-nız! 


Mandabatmaz 

Yolunuz İstiklale düştüğünde, "iyi Türk * kahvesi nerede içilir?" sorusunun en güzel cevabı Mandabatmaz. İstanbul'da içip içebileceğiniz en köpüklü kahve burada. Öyle ki, ismini bile "köpüğü öyle kalın ki manda bile batmaz" benzetmesinden almış. İstanbul'un merkezinde, karmaşadan uzak, biraz tarih kokulu, bolca kahveli bir gün 


geçirmek isterseniz, adres Mandabatmaz! « « 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Fazıl Bey 

80yıllık bir kahve hikayesi Fazıl Bey'in Türk kahvesi. Bağdat Caddesi, İstinye Parka, Kadıköy Çarşısı gibi altı farklı noktası var. 
Kahve kokusunu buram buram 


hissedeceğiniz mekanda, kahve yanı lokum da var! 


Pierre Loti 


Pierre Loti, özellikle turistlerin sık sık 


. uğradığı bir mekan. Haliç manzaralı, Pierre — Lotiile Eyüp Sultan Camii arasında giden ş teleferik ile tüm ilgisini çekiyor. Teleferik 


kuyruğunu aştıysanız burada kahve içmek için ikinci bir sıra bekleme ihtimaliniz ise oldukça fazla. Ancak manzarasına, keyfine değer. 


Bebek Kahve 


Bebek sahilinin neredeyse en salaş mekanı Bebek Kahve. Deniz kokusu, köpüklü kahvelerle bir yudum kahve bir yudum manzara... Yalnız, burada da biraz yoğunluk ve masa kapma yarışı var. Eh ona da değer... 


lili - 


TATBİKKT 


WOYZECK masaLı 
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WOYZECK MASALI 


Woyzeck Masalı Georg Büchner'in 'Woyzeck' adlı oyunundan uyarlanan ve bir rock müzikali olarak karşımıza çıkan Woyzeck Masalı Erdal Beşikçioğlu yönetmenliğiyle yeniden karşımızda... Tatbikat Sahnesi, yenilenmiş Woyzeck Masalı kadrosuyla 4 Ocak Perşembe günü UNIO Hall sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor. 


İNTIHARIN GENEL PROVASI 


“İntiharın Genel Provası”, 

20. yüzyılın Balkanlar'dan Dal TERE çıkmış en keskin m0 OYUNOĞLU, zi kalemlerinden biri olarak anılan, aynı zamanda Emir 
Kustrika'nın “Underground” 
filminin de senaristi Duşan Kovaçeviç'in kendine has üslubuyla, kara mizah My 
tarzında kaleme aldığı, INTIKARIN 6 
alaycı ve sarsıcı bir sistem RAV eleştirisi... 9 Ocak Salı, un es ii Omn Ün Trump Kültür ve Gösteri 

Merkezi'nde. 


ENEL ol 


SERTAB'IN 


MUZIKALI 


ŞEHİRDE 


120 dakika konser, gösteri ve ötesi... 
Bu yıl sanat hayatında 25.yılını kutlayan Sertab Erener, şarkılarının hikayelerini sesi ve dansları ile anlatıyor. Şov içinde son albümü 
Kırık Kalpler'in yanı sıra 25 yıldır dillerden düşmeyen Mecbursun, 
Kumsalda ve Zor Kadın gibi hitleri de yer alırken, 120 dakika sürecek şov; tarihler 19 Ocak'ı gösterdiğinde Unig Hall Sahnesi'nde sanatseverler için müzikal tadında konserden çok gösteri kıvamında olacak. 


GENÇ Bİ ŞENLİK 
MSA-YENİ NESİL KAHVE İstanbul'un en köklü liselerini bir araya 


getiren ve bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan “Genç Bi Şenlik “Sömestr” için geri sayım başladı. 
Teoman, Manga, Ezhel, Pera ve Dolu Kadehi Ters Tut 'un sahne alacağı “Genç Bi Şenlik “Sömestr”, 20 Ocak Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salon'unda gerçekleşecek. 


Kahveye ve geçirdiği her aşamaya saygı duyma felsefesini benimseyen bu akım, coffee shoplardan sonra artık evlerimize de konuk oluyor. Bu akımla özdeşleşmiş demleme ekipmanlarını tanımak ve ne gibi lezzet farklılıklarına sahip olduklarını deneyimlemek isteyenler için istikamet MSA! 


GURURLA YERLİ KONSERLERİ 


Ülkemizin en sevilen gruplarından Athena, sahne üstü ayakta konseriyle Vestel Gururla BANA BAK! 
Yerli konserleri kapsamında 20 Ocak'ta Zorlu PSM Ana Tiyatro'da olacak! 


Bana Bak! Jean-Michel Basguait, Günther Förg, Janine Antoni, Marlene Dumas, Bruce Nauman, Curro Gonzâlez, Stefan Hablützel, Roni Horn gibi 22 sanatçıya ait eserlerin yer YAVUZ ÇETİN ADCK KONVOYU © İZMİR aldığı Bana Bak!,'la Caixa' Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan Portreler ve Diğer 
İ Kurmacalar' sergisiyle çağdaş sanat ekseninde yeniden yorumlanıyor. Bana Bak! 
4 Mart 2018 tarihine kadar Pera Müzesi'nde 
ziyaret edilebiliyor. 


YAVUZ FEST- 27 OCAK 


Türk rock müziğinin altın çocuğu Yavuz Çetin'in anılacağı Yavuz Çetin Müzik Festivali, rock konvoyu 27 Ocak'ta İzmir Arena'da gerçekleşiyor. 
17'inci ölüm yıldönümünde sanatçı arkadaşları ve sevenleri tarafından düzenlenen gece türk müziğinin birbirinden önemli isimleri yer alacak. 
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DUBLAJ SEÇENEĞİYLE 


KAHVE TUTKUNLARINA 


TAZE HEDİYE FİKİRLERİ 


Bir kahve tutkununa alınacabilecek en şahane hediye, hiç şüphesiz içerisinde 'kahve' olan hediyeler. Yılbaşını geride bıraksak da, bir kahve tutkununa hediye almak için her zaman bahane vardır! Kahveseverlere verilebilecek en taze hediye fikirlerini sizin için bir araya getirdik. 


Fotoğraf: stocksnap.io 


Aeropress 

Kahveleri yüksek basınç ile demlemeyi sağlayan yapısı sayesinde içimi kolay, aroması yoğun ve espressoya yakın bir kahve hazırlanmasına yardımcı oluyor. Bunun için ihtiyaç duyulan tek şey ise su ve orta seviyede öğütülmüş kahve. Fiyatı ortalama 150 -200 TL arasında değişiyor. 


Chemex 

Son dönemlerin en popüler ve en başarılı kahve ekimanlarından bir tanesi Chemex. Özel filtresini kullanarak, orta yumuşaklıkta, içimi kolay kahveler demleyebilirsiniz. 
Yazın ise içine biraz buz katarak soğuk kahve keyfinin tadını çıkarabiliyorsunuz. Hacmine göre değişiklik gösteren fiyatları olsa da 8 cup'luk bir Chemex'in fiyatı ortalama 200 TL'den başlıyor. 
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Keep Cups 

Avustralya'da üretilen Keep Cups, ambalaj atığını azaltmaya katkıda bulunmak üzere yeniden kullanılabilir bir kahve termosu. 
Hem doğaya hem sevdiğinize faydam olsun derseniz, o halde tercihiniz bu renkli bardaklardan yana olmalı. Fiyatları ise boylarına göre 80-100 TL arasında değişiklik gösteriyor. 


French Press 

Filtre kahve severlerin favori ekipmanlarından olan French 
Press, evde, ofiste kahve keyfinden mahrum kalmak istemenyenler için oldukça ideal. Özellikle rose gold tasarımlar ise şahane bir hediye olabilir. 

Fiyatı ortalama 50 TL civarında 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Çekirdek Kahve 


Evde kahve demlemeyi seven bir yakınınız varsa, o halde ona en güzel hediye özel kahve çekirdekleri. Her damak tadına uygun seçeneği olan kahve çekirdeklerini dilediğiniz kıvamda kavurulmasını isteyip, kahve keyiflerini bir gelenek haline getirmek mümkün. 
Petra Roasting Co, Kronotrop, Federal Galata ise en lezzetli kahve çekirdeklerini bulabileceğiniz mekanlar arasında. 


bikeyif.com 


